
woensdag 14 feb. 2024

Snerttoernooi 2024
Vledderboules    Lida

Op10 februari vond het snerttoernooi plaats. En wat 
een bof. De  weergoden waren met ons. Het was 
prachtig weer. Niet koud, windstil en zo af en toe 
probeerde het zonnetje door te komen. Wat wil je 
nog meer.
We werden verwelkomd met een kop koffie en een 
plak cake. Even lekker in een  kring koffie drinken. 
Gezellig. Helaas waren er een paar afzeggingen. 
Jammer. De opkomst bij toernooien loopt terug en 
dat is toch niet de bedoeling.
Nadat Henk ons welkom heette, gingen we 
naar buiten om de eerste wedstrijd te spelen. 
Ongedwongen en met plezier werd er gespeeld. 
Er waren 3 teams en er moest ook doubletten 
gespeeld  worden. 

Marcel hield de standen bij en liet zo af en toe 
buiten zijn neus  zien om foto’s te maken. Ja, ja we 
moesten er weer gekleurd op.
Nadat we de eerste partij gespeeld hadden,  kwam 
de geur van de  erwtensoep ons tegemoet. 
Voor de een was de eerste partij  een geweldige 
overwinning, voor de ander een teleurstellende 
nederlaag. Maar niemand liet zich uit het veld 
slaan. Vanmiddag hadden we immers ook nog twee 
kansen.
De tafels waren weer gezellig opgesteld en gedekt. 
Het was tijd voor de snert of erwtensoep. Ik heb 
me er maar eens in verdiept. Wanneer is het 
nu erwtensoep en wanneer is het nu snert??  En 
tegenwoordig kan je alles heel snel opzoeken. En ja 
hoor gevonden.



Agenda.
19 februari   WTC Steenwijk

2 maart Krokustoernooi

4 maart WTC Steenwijk

13 maart Algemene ledenvergadering

Ik zal het eens uit de doeken doen. 
Snert heet  het officieel pas, als de soep een dag 
gestaan heeft. De soep is dan dikker en daarmee 
in de ogen van velen lekkerder. De oorsprong van 
de benaming  ( Friezen onder ons opgelet) is Fries 
en afkomstig van het woord sneirts. De soep is al 
bekend van de oude Griekse beschavingen van ca. 
500 v Chr.  Niet te geloven, maar het staat er echt.
Dus de erwtensoep  van meneer UNOX mag je 
gerust  SNERT noemen. Weer  wat geleerd.
En nu maar lekker eten. We werden verwend met 
snert en roggebrood met katenspek. Heerlijk.
Iedereen kon zijn buikje rond eten, want er was 
genoeg.
Na de lunch gingen we nog 2 partijen spelen. De 

stemming zat er goed in. 
Om een uur of half 5 was iedereen uitgespeeld en 
zaten we allemaal in een kring nog even na met een 
drankje en een nootje.
Daarna kwam Marcel met de uitslag. Deze keer 
een bijzondere uitslag. Want als je 3 parijen speelt 
met 32 pluspunten, dan heb je het wel heel goed 
gedaan Cora. Gefeliciteerd.
Voor de eerste 3 was er een prijs. Een 
mooie  hortensia.   
Al met al een  gezellig  snerttoernooi en beslist 
geen snert toernooi.
Bestuur, keukenhulpen  heel erg bedankt!! 
Lida

1e prijs  Cora Niehuis             3 plus32
2e prijs  Joop Kroon                3 plus 8
3e prijs Jannie van der Mei     2 plus 11

Weet U dat op de website van Vledderboules de uitslagen van 

het klaverjassen staan?

U treft ook het actuele kantinerooster van het 1e kwartaal aan.

Foto’s van het snerttoernooi en nog veel meer. 

Het is het kijken waard.


